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Dit zijn de drie verborgen parels van Trentino: van hangbruggen, blotevoetenpaden, mediterraanse sferen tot aan botanische tuinen. 
Trentino heeft meer dan de bekende Dolomieten en de mooie meren. Zin in rust, cultuur en vooral veel natuur? Ontdek de drie verborgen parels van Trentino: van de Valle dei Mòcheni in het oosten: een Duitstalige enclave omgeven door uitgestrekte bossen, de Val di Rabbi in het westen, een rustige toevluchtsoord gelegen in het Stelvio Nationaal Park en het Brentonico Plateau, beroemd om zijn bijzondere plantendiversiteit en panoramische wandelroutes.
Valle dei Mòcheni – een Duitstalige enclave in een afgelegen Alpenvallei
Op ongeveer 20 kilometer van Trento ligt de Valle dei Mòcheni. Op deze rustige plek ben je omringd door ongerepte bossen, alpenweiden en het heldere groenblauwe Erdemolo meer. Grappig weetje voor geschiedenisliefhebbers: sinds de 14e eeuw woont hier een gemeenschap van Duitse afkomst die nog altijd het Middelhoog-Duitse dialect Mòcheno spreekt. Taal en tradities zijn hier nog sterk aanwezig en vormen een levendig onderdeel van het dagelijks leven. Grote kans dat je de Duitse taal terugziet in plaatsnamen, architectuur en de lokale gebruiken.
Val di Rabbi – hangbruggen en Kneipp-hydrotherapie in het Stelvio Nationaal Park
Val di Rabbi vormt een prachtig rustpunt en is weer heel anders dan de mediterrane sfeer van Valsugana. Deze afgelegen vallei ligt in het hart van Stelvio Nationaal Park en staat bekend om zijn indrukwekkende watervallen, sfeervolle berghutten en de spectaculaire hangbrug over de Ragaiolo-kloof. Wandel over blotevoetenpaden, geniet van Kneipp-hydrotherapie langs de bergstromen en proef de authentieke Trentino-keuken. Een perfecte plek om te vertragen en nieuwe energie op te doen. En waar kan dat beter dan tussen de lariksbossen en gletsjers van Val di Rabbi? 
Brentonico Plateau – botanische rijkdom en historische charmante dorpjes
Het Brentonico Plateau ligt in het Monte Baldo Natuurpark en wordt vaak ‘de tuin van Italië’ genoemd. Monte Baldo staat bekend om zijn indrukwekkende plantendiversiteit en schilderachtige wandelroutes. Het landschap varieert van bloemrijke alpenweiden tot de toppen van Monte Altissimo en Monte Vignola, met weidse uitzichten over het Gardameer, de Po-vlakte en de Dolomieten. Naast prachtige natuur geniet je hier ook volop van cultuur. Wandel door charmante oude dorpen en ontdek de historie van de prachtige kerken. Vergeet niet om een bezoek te brengen aan een van de mooiste gebouwen: het Palazzo Eccheli-Baisi. In de bijbehorende botanische tuin tref je bloemen die alleen op de Monte Baldo voorkomen. Ook is hier het natuur- en cultuurmuseum  gevestigd.
Meer verborgen parels vind je hier: https://www.visittrentino.info/en/articles/into-the-wild/secret-places
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