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FIETSEN EN IJS
Een tour langs de beste ijssalons, fietsen langs de Via dell'Acqua (waterwegen)

De "Via dell'Acqua" werd in 2021 uitgeroepen tot de beste groene weg van Italië: meer dan 140 km verbonden door de rode draad van het water, fietsend op een pad dat langs rivieroevers loopt en je meeneemt naar enkele van de mooiste meren van Trentino. Je fietst op slechts een paar meter afstand van rivieren en meren: de Adige, de Sarca, het Gardameer, het Toblino-meer en nog veel meer natuurlijke juweeltjes van de streek.

Dit traject, dat in 2021 werd uitgeroepen tot de beste “Groene Weg” van Italië, verbindt de mooiste delen van de fiets- en wandelpaden die over zo’n 30 jaar in de lagergelegen gebieden van Trentino zijn aangelegd. De route begint aan de grens met de provincie Bolzano, in de gemeente San Michele all'Adige. Na een rondweg langs 21 gemeenten eindigt de route in de hoofdstad Trento. Je kunt de route in je eigen tempo in meerdere etappes afleggen, met overnachtingen in het centrum van een gezellig dorpje, in een agriturismo of op een camping. 
Als je deze fietsroute in de zomer aflegt, raden we je aan om de verschillende etappes zorgvuldig te plannen en tijd in te ruimen voor de broodnodige pauzes om bij te komen van de aangename zomerhitte. En wat is er, naast water natuurlijk, lekkerder dan ambachtelijk ijs om je op te frissen? IJs is de ideale snack om te ontspannen op zomerse dagen, en in Trentino is het bijna een religie! Je kunt hier genieten van voortreffelijk ijs, gemaakt met de meest verse ingrediënten uit de streek. 

Vanuit Cadino, met het eerste stuk langs de Adige, rijden we zuidwaarts naar Lavis. Hier, aan de monding van de Cembra-vallei, vind je de bekroonde Gelateria Serafini. Deze ijssalon werd ooit een "tempel van heerlijkheid" genoemd door Gambero Rosso en door Golosaria in de top 5 van ijssalons in Italië geplaatst. Je kunt kiezen uit vele smaken, allemaal met de hand gemaakt, natuurlijk en vaak uniek. Denk bijvoorbeeld aan de smaak Müller Thurgau, een bewijs van de wijnbouwtraditie van Cembra. Dat moet je toch proberen! 

Na ongeveer 25 vlakke kilometers komen we aan bij de poorten van Trento. Natuurlijk zijn er in de hoofdstad vele uitstekende ijssalons te vinden. Fior di Gusto is een heerlijke plek om te stoppen als je even wil pauzeren. De salon ligt aan de Via Grazioli, aan de oostelijke rand van het historische stadscentrum, dat geheel is afgesloten voor autoverkeer. Verlaat het fietspad bij het centraal station en steek het Piazza Fiera over. Daar gaat het pad verder door de nieuwe wijk Albere, waar MUSE is gevestigd. Het ijs zal je zeker niet teleurstellen. Er zijn talloze smaken verkrijgbaar, allemaal natuurlijk en zelfs geschikt voor mensen met een lactose-, gluten- of ei-intolerantie of -allergie, en voor verschillende ziekten die met de consumptie van suiker in verband worden gebracht.

Voor wie niet te ver van het fietspad wil afdwalen, is Gelateria Igloo aan de Via Scopoli een aanrader. Het is de favoriete bestemming van chocoladeliefhebbers, met een speciaal "geheim" chocoladehoorntje, met een verborgen chocoladeverrassing.

Vervolgens verlaten we de hoofdstad langs de Adige-oever, die de route volgt, door de appelboomgaarden van de Adige-vallei en de wijngaarden van Vallagarina. Dan komen we aan bij de poorten van Rovereto, Stad van de Vrede en thuisbasis van MART. De beste plek om hier te stoppen voor een ijsje is beslist Gelateria Zenzero, in de wijk Borgo Sacco. Dit handgemaakte ijs is verkrijgbaar in de meest unieke smaken. Voor dorstige fietsers raden we basilicum, citroen en gember aan.
Als we verder zuidwaarts gaan, bereiken we Mori. Aan de rand van het dorp gaat het fietspad van de Valle dell'Adige verder in de richting van Verona, en de Via dell'Acqua buigt af in westelijke richting naar het Gardameer. Maar voordat we verder gaan naar de koele vallei van het Loppio-meer, moeten we absoluut stoppen bij Gelateria Bologna. Het is één van de oudste en beroemdste ijssalons van Trentino, waar heerlijk ijs, sensationele sundaes met fruit en millefeuille met Chantillyroom worden geserveerd.

We volgen het oude Habsburgse spoorwegtraject van Mori naar Nago. Bij Passo San Giovanni klimt het pad richting het Garda-bekken om Nago en Torbole sul Garda te bereiken, rijdend tussen eeuwenoude olijfbomen. Er zijn genoeg goede ijssalons om uit te kiezen, maar voor wie een uitstapje naar het centrum van Riva del Garda - de grootste en mooiste stad aan de Trentinese kant van het meer - niet wil missen, is Gelateria Flora een uitstekende optie. Hier geniet je van een ijzige opfrissing tegenover de oever van het meer. Op het menu vind je glutenvrije en lactosevrije smaken, hoorntjes uit de bergen en alle soorten ijsdesserts. De geserveerde producten zijn altijd van hoge kwaliteit en verfijnd.

We pakken het fietspad weer op bij Linfano en gaan nu in noordelijke richting, richting Arco. Zelfs op dit deel van het pad hoef je niet om te rijden als je wilt stoppen voor een verfrissende ijspauze. In het centrum van Arco valt Gelateria Naturale Indimenticabile (letterlijk Onvergetelijk Natuurlijk IJs) op door de verscheidenheid aan originele smaken, zoals kurkuma of marsala-room. Er zijn ook glutenvrije opties. Het is ook nog eens een duurzame keuze, want de winkel verkondigt plastic-vrij te zijn.

Vanaf hier gaan we langs de rivier de Sarca en verder de Vallei van de Meren in. Het fietspad slingert dan door een gebied van zeldzame schoonheid, waar water nog steeds het landschap domineert. Voordat we weer richting Trento gaan, is er nog een mogelijkheid om een ijsje te eten. Wij bevelen het stadje Dro' aan, waar je Gelateria Maui vindt. Er is een grote verscheidenheid aan ambachtelijk ijs en handgemaakte yoghurt, en je kunt er ook nippen aan heerlijke zelfgemaakte droge sherry.

Als we verder rijden in de richting van Trento, en daarmee het einde van onze reis bereiken, kunnen we de schoonheid van de natuur bewonderen. Ondanks het feit dat we omringd zijn door bergen, is de natuur mediterraan. We fietsen tussen de steeneiken en olijfbomen, langs het Toblino meer, met zijn iconische kasteel, het Santa Messenza meer en het Terlago meer voordat we aan het laatste stuk bergopwaarts beginnen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.visittrentino.info/en/articles/food-and-wine/ice-cream
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