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EEN WINTER VOL EXCLUSIEVE ERVARINGEN IN TRENTINO


Val di Sole – Snowkiten, door de wind getrokken op de sneeuw
Wie heeft ooit beweerd dat kitesurfen alleen mogelijk is op zee en in de zomer? Je kunt namelijk ook ‘snowkiten’ in de winter, op de sneeuw hoog in de bergen. Bijvoorbeeld op bevroren meren, berghellingen, op en buiten de skipistes, op ski's of op een snowboard. Val di Sole is een van de weinige gebieden die voor deze discipline is uitgerust. De Snowkite School op de Passo Tonale organiseert beginnerscursussen, cursussen voor gevorderden en ontdekkingstochten van een dag door het verlaten sneeuwlandschap voor de meer ervaren snowkiters, vol beklimmingen en snelle afdalingen.
https://www.valdisole.net/EN/Snow-Kite/


Madonna di Campiglio - Een nacht in een iglo
Deze exclusieve en ongebruikelijke "ijzige" ervaring kan je beleven in het Natuurpark Adamello Brenta, bij Madonna di Campiglio. Onder begeleiding van de alpengidsen loop je op sneeuwschoenen naar een kleine open plek midden in het bos om daar de nacht door te brengen in een echte iglo van ijs, ondergedompeld in de stilte en de natuur. Maar vóór het slapengaan in een warme veren slaapzak krijg je avondeten in bivakstijl bij het licht van je hoofdlamp. Een echte aanrader voor wie van sneeuw houdt en over aanpassingsvermogen en zin voor avontuur beschikt (informatie en inschrijvingen: Guide Alpine Madonna di Campiglio, telefoon ++39 (0)465 442634).
https://www.campigliodolomiti.it/en/pagine/dettaglio/independent,-1/experience_-_shop_now,1714.html#/exp/TRN/ec040c57-56df-4872-837f-c3a709f227f4/a-night-in-igloo

San Martino di Castrozza - Achter de schermen - Rijd mee op een Pistenbully
Leer meer over wat er nu achter de schermen gebeurt om te pistes skiklaar te maken. Kijk mee met de sneeuwkat-bestuurders, de personen die iedere nacht op de hellingen van het hele skigebied het ski oppervlak herstellen en weer in perfecte vorm brengen, samen met de "sneeuwmakers", de specialisten van de sneeuwprogrammering die de geheimen kennen van het mengen van de lucht- en waterstralen in de juiste verhoudingen. In het skigebied van San Martino di Castrozza is deze dagelijkse activiteit een gebeurtenis geworden, de moeite waard om mee te maken: vanaf 16.30 uur kun deelnemen aan de ‘Pistenbully Tour’ en het werk en de vaardigheden van deze medewerkers in actie zien op de pistes van Tognola. (€ 50, - per persoon, alleen op reservering).  
https://tognola.it/en/pistenbully-tour/

San Martino di C. - Een trip in trojka
Aan aan boord van een trojka, een grote door paarden getrokken slee kun je romantisch door de besneeuwde bossen van het natuurpark aan de rand van de plaats San Martino di Castrozza rijden. Deze activiteit wordt elke dag op reservering georganiseerd met vertrek vanuit de Sporthal, het Palazzetto Sportivo van San Martino. En dat is niet alles: in het winterseizoen is het ook mogelijk om per trojka naar Primiero en het betoverende Val Canali te rijden. Je kunt uit de eerste hand het werk van de melkboeren leren kennen tijdens een bezoek aan een van hun stallen met melkkoeien op het platteland van Tonadico. Of door de rustige met sneeuw bedekte straten rijden in de sprookjesachtige atmosfeer van de bossen van Val Canali (in het natuurpark Paneveggio - Pale di San Martino). Voor meer informatie zie: https://www.sanmartino.com/EN/beyond-skiing/

Val di Fassa - Trektochten te paard in de sneeuw 
Ook excursies te paard in het sneeuwlandschap winnen aan speciale charme. Dat besef je meteen op een trektocht te paard, georganiseerd door Charlotte Horse Riding in Val di Fassa. Deze manege biedt ook "Equestrian ski dragging" aan, waarbij een paard en ruiter de skiër of snowboarder langs een 700m lang freestyle parcours met sprongen, bochten en parabolen trekken. 
https://www.fassa.com/EN/Winter-sport-and-activities-in-Val-di-Fassa--Riding/

Alpe Cimbra - 'Smaakvolle' sneeuwschoenwandelingen
Na een wandeling op sneeuwschoenen, in een "noordelijk" landschap met bossen en weidse open plekken, kom je aan bij het romantische Malga Millegrobbe, een omgebouwde oude Cimbrische berghut op 1.400 meter hoogte. Het is een magische plek die herinneringen aan geurende bergweiden op de Cimbrische Hoogvlakte oproept. Hier kun je gerechten proeven die naar de bergen smaken, bereid door chef-koks Thomas en Luca onder liefdevol toezicht van Massimo. De keuken is traditioneel Trentino maar met iets extra's. Het gebruik van lokale ingrediënten, van vleeswaren en kazen tot extra vierge olijfolie, fruit honing en jam, is een garantie voor de authenticiteit en de kwaliteit van de gerechten. Daarnaast is hier ook het wellness centrum Millegocce, waar je aangename uren kunt doorbrengen in de sauna en bubbelbaden, genietend van het onvergelijkelijke uitzicht op de besneeuwde berghellingen. 
https://www.visittrentino.info/nl/lavarone/boerderij/malga-millegrobbe-nordic-resort-and-wellness_dr344766 

Hoogvlakte van de Paganella - Paragliden hoog in de winterse lucht
Vliegend over de besneeuwde bossen, skipistes en berghutten kun je op een heldere dag het betoverende landschap van de Dolomieten vanuit een werkelijk uniek perspectief bewonderen. Tandem paragliding in de winter is echt een bijzondere ervaring die garant staat voor diepe emoties en de adrenaline door het hele lichaam doet stromen. Het is een ervaring voor iedereen, van 8- tot 80-jarigen, je hebt er geen specifieke aanleg of fysieke voorbereiding voor nodig, maar eerder nieuwsgierigheid naar nieuwe emoties en zin in avontuur. De meer ervarenen kunnen opstijgen en landen met de ski's aan hun voeten. Warme sneeuwlaarzen of après-skischoenen en normale warme kleding voor een dag in de sneeuw bieden voldoende bescherming tegen de bijtende koude lucht. Op de Hoogvlakte van de Paganella wordt gedurende het hele winterseizoen deze “sneeuwarend” ervaring aangeboden door het "I fly tandem"-team van instructeurs (www.iflytandem.it - 39 339 1669777).
https://www.visitdolomitipaganella.it/en/top-experience/snow-eagle

Hoogvlakte van de Paganella - Een excursie met de arreslee 
Een excursie op een door paarden getrokken arreslee is de meest romantische wijze om in de winter het landschap van de Hoogvlakte van Paganella en de bossen van het Natuurpark Adamello Brentate te verkennen. Oude tradities komen tot leven: de slee was indertijd het middel bij uitstek om mensen en goederen te vervoeren. Gehuld in warme dekens aan boord van een comfortabele slee luister je naar de rinkelende bellen van de paarden in de verder stille omgeving. De manege Centro Equitazione in Andalo organiseert excursies van 1 uur, maar heeft, afgezien van de uitstapjes met de arreslee, ook tal van andere activiteiten op de manege voor je in petto.
https://www.visitdolomitipaganella.it/en/experiences-horse-drawn-sleigh
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